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[image: _54-Insurgence-for-textskopie.png]Welkom op de ‘Insurgence Podcast’ met Frank Viola. En hij heeft een vriend meegebracht! Deze podcast is een aanvulling op Franks revolutionaire boek ‘Insurgence’, dat het Evangelie van het Koninkrijk bekendmaakt, en het Christelijke wereldje wakker schudt. Op insurgence.org kun je details over het boek vinden. Dus open alle vier je oren: je lichamelijke èn je geestelijke, en sluit je aan bij de Revolutie. Hier is Frank.
Hallo, vrienden, welkom op een nieuwe editie van de Insurgence Podcast. Vandaag wijken we af van wat je gewend bent: in plaats van een gesprek, wat normaal is in deze Podcast, zullen we een boodschap van mij over het Evangelie van het Koninkrijk beluisteren, uitgesproken op een conferentie in de lente van 2017 in Alabama. En die boodschap hoort bij de masterclass van 20 lessen, getiteld ‘Everlasting Domain’ (= 'Eeuwig Territorium'), Het herstel van de Koninkrijksboodschap. En de link naar die masterclass staat in de notities bij deze podcast. Als je via YouTube luistert, zie je die notities niet, maar alle notities zijn wel te vinden op insurgence.podbean.com.
Nu denkt iemand misschien: Waarom 20 boodschappen om het Evangelie van het Koninkrijk uit de doeken te doen? Waarom een heel boek om dat Evangelie te ontketenen? Kun je niet met één boodschap of artikel het Evangelie van het Koninkrijk verduidelijken? En het antwoord is: ja en nee. Ik denk dat je dat Evangelie in één verschroeiende boodschap kunt preken. Maar dan is het nooit compleet. Er zullen dan zoveel onbeantwoorde vragen overblijven, dat de reactie slechts fragmentarisch zal zijn. En daarom bestaat het boek, evenals de 20 aanvullingen van de masterclass. En daarom bestaat deze podcast die regelmatig aangevuld wordt, waarin de vragen beantwoord worden waar jij mee zit.
Nog één opmerking. Als jij Facebook gebruikt, dan ben je hartelijk welkom om vriend te worden van de Insurgence Facebook pagina, het adres is: facebook.com/insurgencebook. Ik hoop daar ook contact met je te krijgen. En dan nu de boodschap:
Ik moet er met een sneltreinvaart doorheen, want ik had niet gedacht dat het zingen zo lang zou duren. Maar ik wil wel nog eens zeggen: wij proberen nu een hele week onderwijs in twee dagen te proppen. Dus ik heb een hele hoop op mijn hart om te zeggen over het Evangelie van het Koninkrijk, over een volk dat doorgaat met de Heer, en het volk van de Heer zijn, op een manier die uitstijgt boven wat de meesten onder ons begrepen hebben.
Dus ik ga proberen wat hoogtepunten te bespreken. Er rijzen zoveel vragen als we praten over de gewichtige zaken van Gods Koninkrijk. En ik wil wel zeggen: het is nooit goed om de gewichtige zaken van Gods Koninkrijk aan te horen en er niet naar te handelen. En daarom heb ik jullie gisteravond die opdracht gegeven om externe zaken aan te pakken, datgene wat immoreel, onrein, ongepast, gestolen, verslavend is, of afgoden aanbidt.
Dat zijn de dingen die wij achter ons laten als wij bij de ingang van het Koninkrijk aankomen en we vastbesloten zijn de hele weg met de Heer te gaan. Maar dan zijn er ook nog de interne zaken en die wil ik vandaag aanstippen. En als we dan na de pauze verdergaan, zullen we er nog wat dieper op ingaan. Ik wil dat iedereen begrijpt dat toen ik gisteren over de radicale boodschap sprak van Johannes de Doper en Jezus aangaande het Evangelie van het Koninkrijk, die boodschap houdt niet in dat wij allemaal eenzaten moeten worden.
Wij proberen niet om Amish-mensen te worden, die niks met de mensen in de wereld te maken willen hebben. Wel, het is niet erg om je een tijdje in de woestijn af te zonderen. We moeten niet Johannes de Dopers kleding en locatie als model nemen voor hoe wij vandaag moeten leven. Jezus is ons model, en Hij mengde zich onder het volk. Hij werd een vriend van zondaars genoemd, maar het Bijbelboek Hebreeën [in 7:26] noemt Hem Iemand Die afgescheiden was van de zondaars.
Dus Hij was een vriend van zondaars, maar toch afgescheiden van de zondaars. Hij omarmde het wereldsysteem niet. Hij stond er totaal los van, maar mengde Zich wel onder de mensen in de wereld. Maar begrijp goed over de kleding en de plek van Johannes: dat was zijn presentatie en uiting van wat God in zijn innerlijk zocht. Zijn uiterlijke verschijning paste bij de boodschap die hij bracht. En Jezus leefde het uit. En iedereen die Hem volgt, doet dat ook.
Dus we praten niet over er raar gaan uitzien en ons afzijdig houden van ongelovigen. Maar als ik de keuze had tussen Christenen die er raar uitzien, of lauw en onbewogen en werelds zijn, dan zou ik zeggen: lijk dan maar raar, als je tussen die twee moest kiezen. Maar die keuze hoeven wij niet te maken.
Dus ik wil even praten over wat van de innerlijke aspecten van ons inspannen om de Heer te kennen en Zijn Koninkrijk in te trekken. Ik wil iets herhalen wat ik gisteravond zei, en wel een Bijbeltekst. En dat was 2 Korinthe 6[:17]:
 ”Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, … .”
De Heer wil een volk dat Hem totaal toebehoort. En Hij heeft nog nooit veel mensen gehad die Hem helemaal toebehoorden, en ik betwijfel of dat ooit veranderen zal. Dus ik ga de eerste passage lezen uit 1 Johannes 2[:15]: ”Heb de wereld niet lief … ,” met dat woord ‘wereld’ wordt niet de aarde bedoeld of mensen die in de wereld zijn. Hij bedoelt het wereldsysteem, dat ontworpen is om je te fascineren, te knechten, te verlokken en je hele leven in beslag te nemen.
Wat is het wereldsysteem dan? Wel, “Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: … ,” is: datgene wat mensen gevangenneemt voor “de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen”, dus materialisme en hebzucht, m.a.w. de consumptiemaatschappij, "en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”
Dus wij hebben die twee parallelle passages in Lukas [16:16] en Mattheüs [11:12].
“De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en iedereen doet het geweld aan om erin binnen te komen."
En in Mattheüs 11:12 staat: ”En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.”
En in Handelingen 14[:22]: ”... dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.”
En tot slot Hosea 10:12: ”Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid! Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! Het is tijd om de HEERE te zoeken, totdat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen.”
Let op de woorden ‘Ploeg voor uzelf ongeploegd land om!’ en ’door verdrukkingen gaan wij het Koninkrijk binnen’ en ’het Koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.’
Ben jij ooit gewelddadig geweest in je relatie met Jezus Christus? Dat is een vreemde vraag, maar toch eigenlijk niet. Er bestaat een geestelijk geweld. En met ‘geweld’ bedoel ik een krachtige, agressieve houding hebben, waardoor je radeloos en wanhopig kracht uitoefent. Toen het Koninkrijk in de dagen van Johannes de Doper ontsloten werd, drongen mensen hun weg naar binnen, zij namen het met geweld in! Zij werkten er zich gewelddadig in naar binnen.
En er staan in het Oude Testament twee illustraties die ons een idee geven van hoe dat er uitzag. Het Oude Testament is Gods plaatjesboek, dus wat daar in het natuurlijke gebeurde, is een les of illustratie voor het geestelijke.
#1 is Jacob.
Wij zien daar een man die de hele nacht met God worstelde [Gen. 32:24]. En de Schrift zegt dat hij Gods aangezicht zag en in leven bleef [Gen. 32:30]! Maar hij worstelde met God tot de dageraad aanbrak, en hij wilde Hem niet laten gaan! En hij zei tegen God:
 “Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.”
En Jacobs naam was voortaan ‘Israël’, wat betekent ‘iemand die worstelde en vocht, en overwon.’ Over Jacob werd gezegd dat hij de hele nacht met God worstelde en overwon. Wat deed Jacob? Hij nam a.h.w. het Koninkrijk met geweld in. Hij forceerde zich een weg naar binnen!
#2 is het Beloofde Land.
God gaf Israël het land Kanaän, dat ongelooflijk prachtige land. Het was hun beloofd. 'Het is jullie eigendom,' had God gezegd! Maar raad eens! Zij moesten het zwaard ter hand nemen en er met geweld in binnengaan en de Kanaänieten die er woonden, overwinnen. En zij namen het land dus met geweld in. Dat roept allerlei vragen op, maar dat zullen we een andere keer bespreken. Ik wil dat je het principe ziet.
God geeft je iets, een belofte. Het land Kanaän is eigenlijk een beeld van het Koninkrijk van God. Maar zij wandelen er niet zonder slag of stoot binnen. Er moet een gewelddadige inname plaatsvinden. En ik zal je dit zeggen: als jij nog nooit gewelddadig bent geweest in je relatie met Jezus Christus, dan zal de Heer nog niet zóveel grond in je verwerven.
En als jij de dingen van deze wereld van je af wilt werpen, dingen die proberen jou te knechten, verlokken, verteren, dan moet er sprake zijn van een gewelddadig afwerpen. En dan komt het aan op een daad van vertwijfeling, en een daad van de wil waarbij je totaal vertrouwt en je verlaat op de Heilige Geest. Want ik heb het al eens gezegd: wij stapelen allemaal de mislukkingen op elkaar. Maar toch kunnen wij volharden en de Heer méér van ons laten krijgen door Zijn genade en Geest, tot Hij alles van ons heeft.
Maar er moet een gewelddadige afhandeling met bepaalde dingen plaatsgrijpen. Zovelen van ons Christenen oefenen nooit geweld uit in de dingen van God, en daarom blijven wij ergens steken. En als iets je in zijn greep heeft, vooral dan moet je op geestelijk vlak gewelddadig worden, samen met de Heer en met Hem gewelddadig optreden.
Ik zal een illustratie gebruiken: ik zat op de universiteit en was tussen de 17 en 21 jaar, en ik was toen dikwijls gewelddadig met de Heer. En een groepje gelovigen en ik, zij waren wat ouder, waren vurig voor Jezus Christus. Wij wilden Hem kennen. Soms hielden wij nachtbidstonden. En dan worstelden wij met God aangaande ons leven. En soms vastten we, wij aten niks en dronken alleen water. Enkel om in het Koninkrijk binnen te dringen, Hem beter te kennen en Hem meer van ons leven te geven. Ik heb ooit één dag gevast, drie dagen, vijf dagen, zeven dagen en langer ook. Het is voorgekomen dat wij met ons gezicht op de grond lagen en weenden voor Gods aangezicht, opdat Hij alles van ons zou nemen, een probleem in ons leven zou aanpakken.
Ik heb een vriend gehad die soms vertelde hoe hij gewelddadig met de Heer omging wat betreft bepaalde kwesties in zijn leven, en in korte broek naar buiten ging in de regen, en de Heer zocht en Hem zijn leven gaf, zodat Jezus Christus zijn leven had. 
Er is zoiets als een gewelddadig optreden tegenover de Heer. Sommigen gooien met kussens, schoppen tegen een muur, slaan op het bed, gooien hun armen omhoog, verheffen hun stem. Er staat in 2 Korinthe [5:13]: 
 ”… wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; … .”
De Heer gebruikt soms rare manieren in ons leven om ons zover te krijgen. 'Raar' omdat wij dan één op één met Hem samen zijn, en wij dingen vertwijfeld in ons leven aanpakken. Ik heb het niet over iets wat je voor de schijn doet, het is iets wat uit jou voortkomt waarbij je zegt: ’Heer, ik pak deze dingen met U aan!’ Je bent dan als Jacob: ‘Ik laat U pas gaan als U de overhand krijgt, wanneer ik overwin door Uw kracht.’
Zusters en broeders, wil Jezus Christus alles van u krijgen, dan moet er gewelddadig opgetreden worden. En jij weet om welke zaken het gaat. Ik had het over mijn universiteitsjaren, ik wil dat jullie ook weten dat ik mij sindsdien heel wat keren gewelddadig tegenover de Heer heb gedragen. Zo heb ik mij gedragen toen ik in de dertig was, ook toen ik in de veertig was. Dus als er iemand hier is of naar de opname luistert, die zegt: ’Och, ik ben gewoon te oud om gewelddadig op te treden tegenover de Heer,’ zuster, broeder, dan is die dag nog niet aangebroken.
En ik heb zoveel gelovigen ontmoet die zijn blijven steken in hun wandel met de Heer omdat dat geweld, die vertwijfeling in hun hart ontbrak. Ik heb nogal wat tijd doorgebracht met Christelijke leiders. Maar echt, ik merk heel snel het verschil, enerzijds, tussen degenen die een plafond bereikt hebben, meestal omdat zij menen dat zij alles al weten. En dan zijn het ook nog predikanten!
En anderzijds degenen met een hongerig hart. En degenen die hun plafond bereikt hebben, kun je in principe niks leren, want zij weten alles al. En als je iets met ze deelt, lijkt het of je tegen een muur praat. Zij registreren het niet of het zegt hun niets. Mensen met een hongerig hart, van in de vijftig of zestig of zelfs zeventig, die ver zijn gevorderd op hun weg met de Heer. Wat een genade! Moge dat van mij gezegd kunnen worden! Ik wil op mijn 80ste nog steeds op weg zijn met de Heer. Als God genadig is, zoals ik nu ben evenals voorheen.
Maar die hongerige harten, en zij staan in de bediening en dienen een hoop mensen, ze zijn zo leergierig, willen méér weten, vragen meer dan dat zij beweringen doen. God geve ons zulke harten! Maar, zusters en broeders, ik weet niet of jullie het doorhebben, maar op dit moment is de Heilige Geest bezig velen van jullie aan te spreken.
En het is nog maar het begint, en Hij zal er weken en maanden over doen om meer terrein in jou te winnen. En dan zal Hij daarna, wellicht pas over vijf jaar, wéér iets moeten aanpakken. Maar ik zal je dit zeggen, en dit is maar bedoeld om ergens doorheen te prikken: als de Heer tot je hart spreekt dat je je deze week dieper, hoger, vollediger aan Hem moet toewijden,  en je verzet je daar nu tegen, dan wordt het later nog veel en veel moeilijker om iets met de Heer af te handelen als Hij dan weer voor iets naar je toekomt.
Nu is het moment!
Zoals ik gisterenmiddag zei: ‘De geschiedenis heeft jou en mij in deze zaal geplaatst.’ En de Heer heeft ons allemaal op het oog! En ik zeg het nog eens: ‘Alles wat ik zeg, komt voort uit wat je gelezen hebt in ‘From Eternity to Here’! De wereld heeft geen tekort aan lauwe Christenen!!! Daar is geen tekort aan! De wereld heeft geen tekort aan Christenen met weinig overtuiging of inzet!! Die zijn er in overvloed. Waarom zou je Jezus Christus deze ene niet geven? De wereld zal best toekomen als jij er ééntje aan Hem geeft: jou!!! Volledig en zonder reserve aan Hem! Je zult echt niet gemist worden!! Er zijn er genoeg! De wereld zal het echt wel overleven!
Waarom zou je er ééntje maar, jouzelf, niet aan de Heer geven? Totaal, ook al is het een van de afgekeurden die Hij normaal terug zou gooien op de grote hoop, en dan bedoel ik mijzelf. Waarom Hem er niet één geven? Waarom niet tegen de wereld zeggen: ’Beste wereld, beste wereldsysteem, het spijt mij, maar ik ben weg hier! Ik denk dat jullie het heel goed zonder mij afkunnen! Ik weet dat je toch wel door zult modderen, maar ééntje kun je toch wel missen!?’
Zusters en broeders, laten we een afhaker van de wereld worden. En laten we Jezus Christus er gewoon ééntje geven! En ik zeg jullie dus: ‘Wees zelf gewelddadig met de Heer!’ Handel het heftig en volledig af met de Heer. En die gebieden waar ik over gesproken heb, waar jij zelf, tussen Hem en jou, mee moet afrekenen, doe dat niet heftig met je broeder of zuster!
Pak die dingen niet aan bij je broeder en zuster! Laat je broeder en zuster zijn of haar gang gaan. De Heer dwingt niemand van ons. Dat is zo mooi aan Hem! Jij hebt controle over jouw leven. Jij kunt doen wat jij wilt! Kijk niet naar anderen. Dus ik zou zeggen: ‘Hugo, ga jij aan de slag met de Heer. Zit niet in over Zach.’ ‘Jozef, doe jij een beroep op de Heer. Laat Forest met rust.’ 'Vivian, pak je eigen leven aan. Maak je geen zorgen over Caitlin.’ Treed zelf heftig op t.a.v. jouw eigen leven.
Wij dwingen anderen tot niets. Laat hun hun eigen   en misschien weet je: ‘Tjonge, waar Frank het gisteravond over had, laten we eens kijken, die doet dit, die andere moet dat aanpakken, … .’ Zuster, broeder, laat het los. Pak jezelf aan. De Heer komt ons halen. En moge Hij ons genadig zijn. Er staat een passage in Handelingen 14, die gaat over vier nieuwe kerken die Paulus en Barnabas in Galatië gesticht hadden, en hun afscheidswoorden waren [v.22]:
”… wij [moeten] door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God ingaan.”
In jullie vertaling staat daar ‘door veel ontberingen gaan wij het Koninkrijk binnen.’ Waar gaat dát nu over? Zij waren toch al in het Koninkrijk? Toen Paulus en Barnabas het Evangelie over de Christus predikten, ontvingen zij dat Evangelie, waren onderdanen van het nieuwe Koninkrijk, lid van het nieuwe volk, van de ‘ekklesia’, en waren zij in het Koninkrijk.
Waarom zegt hij dan: ‘Wij gaan … ‘ tegenwoordige tijd ‘… in het Koninkrijk binnen … ,’ ’wij gaan erin binnen door veel moeilijkheden heen.’? Omdat erin binnengaan een proces is. Ik woon vlakbij ‘The Magic Kingdom’. Iemand al eens in Disney World geweest? Er is er een hier. Jullie ook, oké. Wel, jij weet dit goed genoeg: als jij de portier je kaartje geeft, en je loopt naar binnen, dan ben je erin, klopt het? Maar je hebt er nog niks van gezien! Want dat is een groot en uitgebreid ‘kingdom’, met veel sites om te bezoeken.
Wel, Gods Koninkrijk is ook zo. Je geeft je leven aan de Heer en vertrouwt Hem. Je bent binnen. Maar er is nog veel te ontdekken! En dat is waar de heerlijkheid en de rijkdom en Christus’ schatten zijn, in Zijn Koninkrijk!
En hoe verder je erin doorloopt, hoe meer Hij jou heeft. En ‘hoe meer’, als God het vergunt, samen met andere gelovigen, des te beter de wereld ziet hoe het is als God Koning is. En als er mensen van God zijn  , en die zijn er met plukjes hier en daar, die totaal en absoluut onder het leiderschap van Christus staan, zij hebben Hem hun leven gegeven, en zij dringen zich in het Koninkrijk binnen.
Als de wereld zo’n gemeenschap ziet, dan zien zij rechtvaardigheid, broederschap, vrede, dan zien zij dat er geen onderscheid gemaakt wordt op grond van ras, geslacht, of sociale status. Er is geen man of vrouw [Galaten 3:28], rijk of arm, zij zien een groep mensen die naar elkaar omzien. Datgene waar al onze politici om roepen en waar conservatieven en liberalen over bekvechten, als de ‘ekklesia’, of kerk, functioneert zoals zou moeten, dat is waar Gods Koninkrijk IS. Als God ECHT alles bepaalt.
En jij en ik kunnen daar deel van uitmaken. Al ben je alleen of is het groepje maar heel klein. Er is zoveel in Zijn Koninkrijk te vinden dat Hij wil onthullen, maar zusters en broeders, er is geweld voor nodig om al onze belemmeringen af te werpen. En door Zijn genade kunnen wij die wanhopige geest vastgrijpen en ons een weg in het Koninkrijk naar binnen forceren. En dat is wat er gebeurt sinds de dagen van Johannes de Doper. Die passage in Hosea [10:12] zegt: 
 ”Ploeg voor uzelf ongeploegd land om!” opdat de Heer kan zaaien. Wat is ongeploegd land? Stel, een boer heeft 200 ha grond. 80 ha ervan is nog nooit omgeploegd of bewerkt. Het terrein ligt braak, is verhard en ligt er ongebruikt bij. Het moet omgeploegd worden om er te zaaien en het te bewerken. In jou bevindt zich ook grond die nog nooit voor Jezus Christus omgeploegd is. Er is grond in jou die nog nooit voor de Heer bezaaid is. Ze is nooit gebruikt. Er zit grond in jou die nog nooit voor de Heer bewerkt is. En de Heer zegt: ‘Ploeg die grond om!’
Laat je door de Heer oprekken en breken. Pak wat dingen aan met God, alléén, en laat daarbij kwesties met broeders of zusters ongemoeid. Laat een broeder met een broeder, een zuster met een zuster samenkomen. Kom voor de Heer Zijn aangezicht en laat het door Hem aanpakken. Laten wij dingen met Jezus Christus aanpakken, zodat Hij méér van ons krijgt tot Hij ALLES van ons heeft. We hebben gisteren gesproken over de externe zaken, vandaag gaan we de diepere zaken aansnijden. We keren ons van de externe naar de interne zaken.
De Heer krijgt niet alleen ons lichaam, wij geven Hem ook onze ziel. Wat is je ziel? Je denken, je gedachten, je emoties, je gevoelens, je wil, je vermogen om te willen. Hoe geef ik mijn ziel aan de Heer? Door Gods barmhartigheid en Zijn breken. Als jij de Heer vraagt je hart aan te pakken, en je geeft je tot het uiterste van je leven over, en je vraagt Hem je leven te nemen, dan zal Hij dat doen!!!
En die gebieden die omgeploegd moeten worden … Hij zal gebrokenheid in je leven binnenbrengen. En je zult je misschien tot het uiterste verzetten als het zover is, maar dat is niet erg! Want Hij zal méér grond in je leven verwerven, en je zult weten dat Hij daarmee bezig is. Dus zusters en broeders, Gods Koninkrijk wordt geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het.
Ik spoor je in de Heer aan door Zijn barmhartigheid en Zijn Geest gewelddadig te worden met Jezus Christus, en laat je door Hem aanpakken en laat Hem pas gaan als Hij jou helemaal heeft, voor zover je geestelijke ogen het op een gegeven moment kunnen zien.
En het tweede is: ploeg land om, zodat de Heer je onbewerkte grond kan bezaaien en aanraken. Ik ga ergens mee eindigen waar ik vanmorgen aan gedacht heb. Maar sla Romeinen 8 eens op. We lezen vanaf vers 28. Ik ga jullie als voorbeeld twee manieren geven om met de Schrift aan de slag te gaan. En ik geef jullie dit als illustratie maar ook om mee te beginnen. Want je kunt dit nemen als je met de Heer aan de slag gaat, je kunt dit zelf ook beoefenen en toepassen, je kunt hetzelfde doen. Normaal, lezen wij de Bijbel voor onszelf gewoon, en om dieper te gaan, mediteren wij erover. Ja? Maar dit is nog een andere manier, #1: 
 ’Heer, ik weet dat U alles in mijn leven bewerkt. En U gebruikt het voor Uw eigen doeleinde en dat is altijd voor mijn eigen goed. Dus wat er ook tot nu toe gebeurd is en nog gaat gebeuren, U hebt gewerkt om het ten goede te keren, want ik hou van U, Heer! En het is allemaal bedoeld om Uw eeuwige, tijdloze doel te bereiken. En dat is om mij gelijkvormig te maken aan het beeld van Uw Zoon. Want, Heer, U kende mij al nog voordat ik geboren werd. Nog vóór mijn eerste ademtocht kende U mij al. En U koos mij nog voordat ik voor U koos!
Voordat de tijd begon, koos U mij uit om van U te zijn. En dat niet alleen, maar ook om gevormd te worden en Uw Zoon te weerspiegelen, en de schoonheden en heerlijkheden van Christus, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders en zusters [Rom. 8:29], opdat Hij mijn eerstgeboren Broeder zou zijn, Been van mijn been en Vlees van mijn vlees. Niet alleen mijn Heer en Verlosser, maar mijn oudere Broer.
Want ik heb Zijn leven. Niet alleen hebt U mij voorbestemd en vóór eeuwige tijden geroepen [2 Tim. 1:9], maar U hebt mij ook op tijd geroepen, want ik heb als tiener Uw stem gehoord. En door Uw genade heb ik 'Ja!' gezegd. Maar dat was al begonnen lang voordat ik op het toneel verscheen. En dat niet alleen, Heer, U hebt mij gerechtvaardigd. U hebt het zo gemaakt alsof ik nooit gezondigd had. U hebt mij gereinigd van alle zonde, hebt mij alles vergeven wat ik ooit gedaan heb, toen ik Uw wil geweld aandeed.
U hebt alles rechtgezet. En Heer, ik snap dit niet, maar U hebt mij al verheerlijkt! Het heeft mij alleen nog niet ingehaald. Bij U is er geen tijd. U ziet het begin vanaf het einde, U bent op hetzelfde moment in het begin èn in het einde. Dank U voor die veiligheid, Heer! Namelijk dat U het goede werk dat U in mij begonnen bent, tot een goed einde zult brengen [Filippenzen 1:6].
En ik zal verheerlijkt worden net zoals Uw Zoon. Geprezen zij Uw Naam!’
Goed. Dat is de ene manier. Nu zal ik je een andere manier laten zien. Ik wil dat je luistert met je fysieke oren èn met je geestelijke. "Wie oren heeft om te horen,   " [o.a. Matt.11:15]. Luister met je fysieke oren, maar ook met de innerlijke oren van je geest. En ik wil dat je de Heer tegen jou persoonlijk hoort zeggen:
 ’Ik wil dat je weet dat alles wat in jouw leven is binnengekomen, zowel goed als slecht, zoals jij het ziet, zowel pijnlijk als vreugdevol, zowel afschuwelijk als prachtig, zowel rechtvaardig als slecht, alles wat in jouw leven is voorgevallen, allereerst door Mijn handen gegaan is voordat het jou bereikte. En Ik heb er achter gezeten. Want Ik buig kromme lijnen recht. En Ik werk en heb gewerkt en zal werken om al die dingen die jij ervaren hebt, om te buigen voor jouw eigen goed!
En jij ziet of beseft het misschien niet. Maar je zult omkijken en zien dat Ik je er doorheen heb gedragen. En Ik heb het gebruikt om Mijn doeleinde in jou uit te werken. Want Ik heb je geroepen voor Mijn tijdloze doel. Ik heb je gezien, lang voordat jij op het toneel verscheen. Ik heb je van te voren gekend. En Ik heb je uitgekozen voordat de tijd begon, om deel uit te maken van Mijn lieflijke bruid. En Ik heb van je gehouden en hou méér van je dan jij je kunt voorstellen. En door die liefde voor jou, hou jij ook van Mij.
En Mijn bestemming voor jou is je om te vormen tot een schitterend evenbeeld van Mijn Zoon. Jij bent een stuk van Hem, aan Hem verwant. Ik heb je Mijn leven gegeven. En Hij is nu jouw eerstgeboren Broer. Ik heb je voorbestemd. Ik heb je uitgekozen voordat jij voor Mij koos. Ik heb je geroepen lang voordat jij op die roep reageerde! Ik zag je nog voordat ik zei: “Laat er   ” [Genesis 1:3]. Ik heb je een deel van Mijn bruid, Mijn gezin gemaakt. Het is allemaal genade!
Jij zit in deze zaal door Mijn roeping en Mijn keuze. En Ik heb je vastgehouden en aan jouw kant gestaan, zelfs toen jij er niks van merkte. En Ik zal je NOOIT loslaten of verlaten [Hebreeën13:5]. Want jij bent van Mij en Ik heb je gerechtvaardigd! Jij bent in Mijn ogen zonder zonde vanwege wat Mijn Zoon gedaan heeft. Jij bent in Hem en bent altijd in Hem geweest! Nog voordat je op Mij reageerde. En Ik heb je zelfs al verheerlijkt! Ik heb het voltooid voordat ik eraan begon. Het was al klaar toen Ik het begon.
Je hebt geen enkele reden om bang te zijn, geen reden om je zorgen te maken. Ik heb het beëindigd voordat ik het begon, en Ik heb je zelfs al verheerlijkt, in Mijn Zoon, lang voordat de tijd begon. Want Hij is geslacht van de grondlegging van de wereld af [Openbaring 13:8]. Wat ga je dan hierop zeggen?
Als Ik vóór jou ben, wie kan er dan tegen jou opstaan? Als Ik Me voor jou inzet, aan jouw kant sta en voor je vecht, dan doet het er niet toe wie tegen jou is. Want Ik heb Mijn eigen geliefde Zoon niet gespaard, maar Hem uitgeleverd om jou te redden. En aangezien dat waar is   hoe zou Ik jou dan ook maar íets kunnen weigeren? Want Ik zal jou in een handomdraai alles geven wat je nodig hebt. Je hoeft nooit over iets in te zitten. De dingen waar jij van vindt dat je ze nodig hebt, krijg je misschien niet van Me, maar wel, zonder terug te houden, alles wat je wèl nodig hebt.
Wie kan jou aanklagen? Jij bent toch Mijn eigen uitverkorene? Jij bent Mijn uitverkorene, je bent een stuk van Mij! Wie kan je beschuldigen of een veroordelend woord tegen je uitspreken? Het antwoord is: NIEMAND! Want Ik heb jou gerechtvaardigd! Ik heb jou volmaakt en rechtvaardig gemaakt, van elke blaam gezuiverd!!! Jij kunt niet veroordeeld worden. Je kunt zelfs niet aangeklaagd worden. Want Mijn Zoon, Christus Jezus, is voor jou gestorven!!! Wie zou jou dan kunnen veroordelen? En dat niet alleen, maar op dit moment pleit Hij aan Mijn rechterhand voor jou. En dat houdt nooit op.
Wie zal jou kunnen scheiden van de liefde van Mijn Zoon? [Rom. 8:38-39] Verdrukking? Ontbering? Nood? Vervolging? Hongersnood? Naaktheid? Gevaar? Zwaard? Jijzelf? Noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden. Huidige of toekomstige dingen? Geen krachten, hoogten of diepten, of welk geschapen ding ook. Jijzelf en jouw eigen wil inbegrepen, zullen niet in staat zijn je te scheiden van Mijn liefde die in Mijn Zoon is.
Geloof deze woorden. Want ze zijn waar.'
Wie zou zijn leven aan zo’n Heer niet toevertrouwen?

	Chapter 1


